
Van Zandbak tot Griis Balk 

“Zou jij een stukje willen schrijven (ca 175 woorden, met kop en eventueel een foto) namens  de ploeg 
en over jullie “jeugd en verder” (Atsjes app) 

De kiem van “de Ploech” is al meer dan 60 jaar geleden ontstaan. In de zandbak van de kleuterschool 
achter de Volharding. Daar speelden Bauke, Jelte, Harry, Hendrik, Henk, Henk, Lieuwe, Leo en ik dag 
in dag uit met elkaar. In de lagere school tijd zaten we soms wel en soms weer niet bij elkaar in de 
klas. We hadden veel contact, kwamen elkaar altijd tegen of we speelden met elkaar in Balk, de 
Gaasterlandse bossen of in een boot op het Slotermeer, altijd weer in wisselende samenstelling.  

De gereformeerde kerk was ook een stimulans voor deze vriendschap voor het leven. Na de preek 
altijd bij elkaar koffie drinken. Veel klaverjassen en “ôfwaaid praat’. Het werd nog gezelliger als 
Hoekstra senior (Omke Otto) het startsein geven de derde helft: “Jongens, jullie ook iets sterkers?”. 
Het bier kwam op tafel, hij schonk een wijntje voor vrouw Hoekstra en voor zichzelf een jenevertje 
uit de uit wijntonnetjes bestaande huisbar. De knakworstjes op het haardvuur maakten het af.  

Toen we een jaar of 16 waren werd in Balk jeugdsoos “it Haske” opgericht. Wij hielpen bij de bouw 
en de organisatie van deze tot jeugdhonk omgebouwde gymzaal. We spraken er elk weekend af. 
Daar is ook de Ploech ontstaan na een uitbreiding met de katholieke afvaardiging: Druk, Sjoerd, en 
Jacques. Nog gezelliger leuker werd het met meisjes als Atsje, Nelly, Jettie, Joke, Aukje en Paulien. In 
de jaren daarna, van buiten Gaasterland: Linda, Jitske, Ida, Helma, Klaske, Jolanthe en Ton werd de 
Ploech compleet. 

   

 

De Ploech in it Haske. Atsje was nog op zoek. Bauke kon er helaas niet bij zijn, want hij was in 
vergadering met het Haske bestuur. Ook daar was hij al vroeg bij. 



 

Omdat ik nu al op tweemaal de woordlimiet zit, kan ik jullie helaas niets meer vertellen over ons  
Volkswagen T1 busje en de strooptochten in de Zuidwesthoek van Friesland. Ook is er geen ruimte 
voor het studentenleven in Groningen,  de zeil en …vakanties naar de Sneekweek, weekendjes 
Pierkes Wente, uitjes naar de eilanden en reizen in het buitenland moe. Dat is maar goed ook (What 
happens in the Ploech, stays in the Ploech).  

Rest me nog te vertellen wij na 50-60 jaar nog steeds bij elkaar komen. We hebben onze wilde haren 
verloren en zijn onlangs omgedoopt tot “Griis Balk”. Veel is veranderd, maar er blijft één constante: 
Bauke en Atsje zijn ook nog steeds “heart and soul” van onze bijeenkomsten.  

Eeelderwolde, Oktober 2022, Jaap Mulder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gereformeerde kerk was ook een stimulans voor deze vriendschap… (clubstrijd te Workum) 
Een aantal gereformeerden van onze ploech: Henk Luyckx, Leo, Bauke, Jaap en Hendrik) 



Vriendendagen de Ploech/ Griis Balk (dank aan HvdH): zie ook freonen2018 (vanderhei.de) 

 

 

2022: De Marker Wadden. Verzamelen in restaurant de Rede van Bataviahaven, overtocht naar de 
Markerwadden, diner weer in de Rede.    

2021: Camping de 80 morgen in Vinkeveen. Huisje van Helma. Slapen was mogelijk in tuinhotel 
Tralala. Harry rookte vis. Fietsen/ wandelen langs de Vinkeveense plassen. Zwemmen mocht met 
gepaste zwemkleding. 

2109: Hellendoorn escaperoom 

2018: Haske Balk. Bezoek Museum Johan Groenewoud, Tour door Balk: Auke Hylkema. Bezoek aan 
Syp en een heerlijk buffet van Jelle Dijkman 

2017: Vechtstreek bij Jacques en Jolanthe te gast, boottocht op de Vecht en wandeling op de 
Lemelerberg? 

2016: Noord Friesland, Bijna bij de opening van de centrale as en met de tuk-tuk in het 
Lauwersmeergebied 

2015: Sail Amsterdam. Met Schipper Henk het Noordzeekanaal op 

2014: Dit jaar in de Wildste Tuin van de Noordoostpolder. Pitch and put (27 septimber) 

2013: Rijs theatertuin. In moaier plakje kinne jo je hast net foarstelle. Ek in moaie fartocht oer de 
smoute Luts en hobbelje troch de bosken op in âlderwetske Solex.  

2012: Dit jier yn de omjouwing fan Oranjewâld. In noflike dei, mei hearlik iten (sels makke), 15 
septimber 

2010: Sail Amsterdam  

2009: Eelderwolde, Segway door Groningen. Organisatie Jaap en Jacques 

2008: 22 novimber: In kâlde mar moaie freonendei yn Amsterdam. Speurtocht in de Jordaan 

2005: Zeilen op de Slotermeer, eten in de boerderij van Keus 

2004: Oranjewoud - Schaatsen 



2003: Oudemirdum - Molkwar. Wat ha wy it troffen! Prachtich waar en in hiele moaie dei.  

2002: Giethoorn - Punteren 

2001: Witte jimme it noch? Dy prachtige tocht mei it skûtsje In Nije Dei? 

2000: Schoorl, klootschieten  

1999:  Drente, Borger - "regen!!", 2 oktober 

1998: Zeilen met Henk, met de Noordstar, opgestapt in Hoorn, 1-3 mei 

1992: Balk de Stipe, feestje "35 jarigen" 

19xx: Sloten, eten in het Bolwerk, hebben we daarnaast ook nog iets gedaan? 

19xx: Elahuizen, 'Werkbezoek' bij Piet 

1988: Texel, 'zeer tochtige oude boerderij', november 

1978: Pierkes wente, laatste keer, november 

1977: 'Tam, tam, Tamminga', weekend Terschelling vakantie 'Leo 1 t/m/ 7' 

 

 

Bauke kon zich al vroeg verheugen op grote vrouwelijke belangstelling (maar Atje houdt hem wel 
stevig vast….) 



 

Ook het VW busje kent veel geheimen…… 

 


